
Brassens,  

le cœur battant  

de la Chanson 
Een Chansondag rond Brassens  
via ZOOM op 11 oktober 2020 –  
met Sylvain Lelarge 
 

De liefde die wij Fransen voor 
Georges Brassens hebben  
blijft voor vele Nederlanders een mysterie. Ze 
hebben moeite om zijn taalgebruik te begrijpen, vinden zijn muziek eentonig en noemen hem zelden onder 
de grote namen van het luisterlied. En toch hebben alle ‘Grands de la chanson’ – Brel, Aznavour, Ferré, 
Ferrat – hem enorm bewonderd, en talloze artiesten – ook in de jonge generaties – voelen zich nog steeds 
door hem geïnspireerd. Georges Brassens vertolkt namelijk als geen ander de Franse ziel, en iedereen – zij 
het in het geheim – zingt met hem mee (lees meer via: www.talenvoortalent.nl/Brassens.pdf ) 
Venez le rencontrer pour comprendre qui il était et pourquoi nous l’aimons tant.  
 
- Inschrijving : contact@talenvoortalent.nl  
- Op zondag 11 oktober van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur 
- Kosten deelname: € 35, inbegrepen digitale materiaal; na de ‘Jour de Chansons’ krijgt u een factuurtje 
- Materiaal via de post krijgen: € 15 extra 
- Voertaal: Frans, wanneer nodig met Nederlands gelardeerd  
- Deelnemers krijgen op zaterdag 10 oktober een link naar de ZOOM-sessie 
- Wie ZOOM nog niet op zijn computer heeft kan het via www.zoom.us downloaden 
 

‘Homm-âge à la Mer’- Ode aan de zee… - Aankondiging 

Een dag Zee-Chansons met Sylvain Lelarge - ZOOM – 14 november 2020  

‘Homme libre, toujours tu chériras 
la mer!’ écrivait Charles Beaudelaire, 
‘…la mer est ton miroir.’  Depuis les 
âges les plus lointains, l’homme a 
rendu hommage à la mer. La mer est 
notre mère à tous, et une bonne 
mère chante à ses enfants. Elle 
chante à propos des marins, des 
voyages, du rivage, des bateaux, des 
phares, des pêcheurs, des sirènes…  

Venez chanter avec nous! 

 

 
 


