Le bricoleur — Patachou (texte de Georges Brassens)

Pendant les rares moments de pause ou il ne répare pas quelque chose,
il cherche I’endroit disponible ou on peut encore planter un clou !
Boite a outils ! Boite a outils !

Le clou qu’il enfonce & la place du clou d’hier, il le remplac-

-era demain par un clou meilleur, le méme qu’avant-hier, d’ailleurs !

Mon Dieu, quel bonheur | Mon Dieu, quel bonheur, d’avoir un mari qui bricole !
Mon Dieu, quel bonheur ! Mon Dieu, quel bonheur, d’avoir un mari bricoleur !
Boite a outils ! Boite a outils !

Au cours d'une de mes grossesses, devant lui, je pestais sans cesse
contre I'incroyable cherté d’une layette de bébé...

Boite a outils ! Boite a outils !

Mais, lorsque ’enfant vint au monde, j'vis avec une joie profonde
qu’'mon mapri s’était débrouillé pour me le faire tout habillé....

Mon Dieu, quel bonheur | Mon Dieu, quel bonheur, d’avoir un mari qui bricole !
Mon Dieu, quel bonheur | Mon Dieu, quel bonheur, d’avoir un mari bricoleur !
Boite a outils ! Boite a outils !

A T’heure actuelle, il fabrique un nouveau systéme électrique

qui va permettre 4 ’homme enfin de faire de I’eau avec du vin...

Boite a outils ! Boite a outils !

Mais, dans ses calculs, il se trompe et, quand on veut boire & la pompe,
il nous arrive d’ingurgiter un grand verre d’électricité !

Mon Dieu, quel bonheur | Mon Dieu, quel bonheur, d’avoir un mari qui bricole !
Mon Dieu, quel bonheur ! Mon Dieu, quel bonheur, d’avoir un mari bricoleur !
Boite a outils ! Boite a outils !

Comme il redoute que les canailles convoitent ses rabots, ses tenailles,
en se couchant, il les installe au milieu du lit conjugal !

Boite a outils ! (C’est commode, je vous jure |) Boite & outils !

Et souvent, la nuit, je m’éveille en révant aux monts et merveilles
qu’annonce un frolement coquin, mais ce n’est qu’un vilebrequin !

Mon Dieu, quel malheur | Mon Dieu, quel malheur, d’avoir un mari qui bricole !
Mon Dieu, quel malheur ! Mon Dieu, quel malheur, d’avoir un mari bricoleur !

Als hij even niet iets aan het maken is,
gaat ie op zoek naar een vrije plek

om een spijker in te slaan.
Gereedschapskist | Gereedschapskist !
De spijker die hij nu inslaat

in plaats van die van gisteren,

gaat ie morgen vervangen door een betere
- diezelfde als eergisteren, trouwens...

Bij één van mijn zwangerschappen,

was ik steeds bij hem aan het klagen

over hoe prijzig de babykleren al niet zijn.
Maar toen het kind geboren werd zag ik
tot mijn grote tevredenheid

dat het mijn man gelukt was

om hem met kleren en al te maken!

Tegenwoordig is ie bezig

met een nieuw elektrisch systeem

dat de mens eindelijk in staat zal stellen

om van wijn water te maken....

Maar hij vergist zich in zijn berekeningen

en als wij aan de pomp willen drinken

gebeurt het wel eens

dat wij een groot glas elektriciteit binnenkrijgen!

Omdat hij bang is dat het schorem het op zijn schaven en nijptangen gemunt heeft,
legt ie ze bij het slapen gaan in het midden van het echtelijke bed! (Dat ’s handig, geloof me!)

En vaak word ik ’s nachts wakker met een zoet verlangen,
vanwege de ondeugende aanraking van... een omslagboor!
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